
Herinneringen aan de Kermis 

Hoogtepunt van het jaar in de jaren ‘50 en ’60 van de vorige eeuw was de 

Kermis. 

In het laatste weekend van augustus werd drie dagen lang op uitbundige wijze 

door nagenoeg de hele bevolking deelgenomen aan dit festijn.  

De dagen eraan voorafgaand waren voor de schoolgaande jeugd al even 

plezierig. Het was altijd nog vakantie en met enige spanning werd uitgekeken 

naar welke attracties er zouden komen. 

Standaard was dat de zweef van Toon. Het opbouwen ervan kon niet 

plaatsvinden zonder hulp van de jeugd. Onder regie van Toon (en af en toe ook 

zijn vrouw Liesbeth) werd alles volgens een vast protocol opgebouwd. En vaak 

op dezelfde plek, zo ongeveer tegenover het café van Jet en Eugène. 

  

Op zaterdagmorgen moest het koper worden gepoetst zodat alles er piekfijn 

uitzag. En dan kwam het ultieme moment: proefdraaien. Eerst met een lege 

zweef en als dat allemaal goed ging mocht iedereen die geholpen had bij de 

opbouw gratis wat rondjes draaien. Het prachtige geluid van de bel bij het 

begin en aan het eind van elke rit klonk als muziek in de oren. 

Een niet te verwaarlozen bijkomstigheid was het feit dat Toon en Liesbeth twee 

prachtige dochters hadden: Mientje en Sientje. Twee vrolijke meisjes wiens 

aanwezigheid de boel altijd opfleurde. Ze woonden in een rijkelijk versierde 

woonwagen met mooie kunstbloemen voor het raam. En een trapje om binnen 

te gaan. Altijd schoenen uit als je op bezoek mocht komen.   

 

Natuurlijk mocht ook een draaimolen nooit ontbreken. Meestal stond die 

opgesteld waar nu de afslag van uit de Plevierstraat naar de Kievitstraat is. In 

een klein stukje wei naast Mie Polfliet. In de Kerkstraat was er altijd wel een 

snoepkraam en een kraam waar je kon schieten, bussen gooien of touwtje 

trekken. En een frietkraam (van Schriemer?) en een ijscowagentje mochten 

natuurlijk ook niet ontbreken. 

Het was de tijd dat er nog vier cafés waren waar werd gezongen, getritst, 

gekaart en gedronken. En natuurlijk was er elke dag wel een schieting en een 

gaaibolwedstrijd. En dansen natuurlijk. In de zaal bij het café van Piet en Marie 

werden druk bezochte dansavonden georganiseerd opgeluisterd door het 

plaatselijk orkest ‘’de Rebellen’’ of het orkest van Jo Leys.  

 



Op zaterdag was er meestal wel een koers. Soms met echte wielrenners, soms 

alleen een onderlinge strijd tussen een aantal Hengstdijkenaars die elkaar de 

maat namen op het plaatselijk rondje door de Kerkstraat, bij Lucia Bun links af 

naar de ‘’nieuwe weg’’ om via de Plevierstraat weer terug in de Kerkstraat te 

komen. Of er werd een tijdrit georganiseerd. Startpunt bij ‘’van Mol’’ op de 

Oostdijk en aankomst voor de deur bij Ré van Gassen. Hoe dat precies met de 

tijdwaarneming werkte is niet bekend maar er werd gebruik gemaakt van een 

duivenconstateur. 

 

Diverse keren werd er ook gevoetbald. Op de wei van Felix van Deursen 

werden lijnen getrokken met behulp van zaagsel van Krieckaert. Twee teams 

samengesteld uit jonge mannen van binnen en van buiten de bebouwde kom 

streden om de winst. ‘’D’n binnen tegen d’n  buiten’’. Altijd spannend en 

ongeacht de uitslag na afloop werd er in onbekrompen mate op de winst (of 

het verlies) gedronken. 

 

Natuurlijk was er op maandagmorgen om 9 uur de mis voor de overledenen. 

Een druk bezochte viering waarbij werd stil gestaan bij de dorpsbewoners die in 

het afgelopen jaar gestorven waren. Na afloop werd ‘’troost’’ gezocht in de 

cafés waar de feestelijkheden gewoon weer doorgingen. 

Voor de schoolgaande jeugd waren er op maandagmiddag  in de Kerkstraat 

volksspelen. Die werden onder leiding van meester Schelfhout door het 

schoolteam georganiseerd. Ook als 1 september op een maandag viel en de 

school eigenlijk weer terug moest beginnen was die maandag een extra vrije 

dag. Op het programma: touwtrekken, zaklopen, blokjes rapen, 60 meter 

sprinten, stoelendans en nog veel meer activiteiten.  Met veel inzet en 

onderlinge concurrentiestrijden  aangemoedigd door een talrijk publiek werd 

gestreden om de prijzen, maar vooral ook om de eer. 

En dan werd het dinsdag.  Met weemoed werd terug gekeken op de voorbije 

feestelijkheden en werd alvast weer uitgezien naar volgend jaar. 

 


