Daar aan de Vogel
Wijze: Daar bij die molen. Tekstdichter is onbekend.

Daar tussen Kuitaan en Hengstdijk, in Zeeuwse polderstreek
Daar ligt, als een juweel gelijk, de mooiste visserskreek

Wij komen daar van alle kant, naar 't vredig strijdtoneel

Uit binnen- en uit buitenland, en vissen groot en veel
Refrein;

Daar aan die Vogel, die mooie Vogel

Daar gaan wij vissen, desnoods voor dag en dauw

In storm en regen, bij hitt' en onweer

Wij blijven altijd, tesaam de Vogel trouw

Voor brasem, paling, karper, snoek, gaan wij ter visvangst dan
Maar dikwijls is die vis toch zoek, het blijft een lege pan

Maar niemand van ons allen hier, die daar beroerd van wordt
Het vissen blijft voor ons plezier, wij doen het voor de sport
Refrein: (als boven)

Wij zitten dikwijls uur na uur, daar aan de waterkant
Vanaf het kille morgenuur, tot d'avond valt op 't land

Wat dan de vangst ook 'moge zijn, het deert ons allen niet
Zo'n dag is altijd reuzefijn, al trekt men vaak een niet
Refrein: (als boven)

Wij komen ook zo nu en dan, hier op Hengstdijk bijeen

En feesten in 't café van Jan, en zijn dan allen één

Wij scheppen op dan van belang, en vangen met de mond
Dan karper van een meter lang, en paling van drie pond
Refrein: (als boven)

Wij geven voor het nieuw' seizoen, de club het beste mee
Dat zij het goed mag blijven doen, dat is ons aller bee

En aan de leden wensen wij, veel vissen in het net

Dat maakt het vissershart steeds blij, dat geeft de visser pret
Refrein: (als boven)



