
MARKANTE PERSONEN 
 
Alphons van Mol 
 
Alphons van Mol werd geboren op 12 september 1878 in Axel, als zoon van 
Johannes Josephus van Mol en Pelasia van Waes. Zijn vader was landbouwer en het 
gezin boerde in de Smidschorre te Axel, waar Alphons opgroeide met zijn broers en 
zussen. In 1882 verhuisde het gezin naar Koewacht, waar Alphons’ vader zijn beroep 
als landbouwer voortzette. 

In 1891 verhuisden ouders opnieuw, dit keer naar Graauw. Alphons vertrok toen 
echter op dertienjarige leeftijd naar Westdorpe om bij zijn grootouders van 
moederskant te wonen. Drie jaar later, in 1894, vertrok hij naar Hengstdijk waar zijn 
ouders aan de Oostdijk gingen wonen. Waarschijnlijk is het woonhuis daar ook rond 
die tijd gebouwd. Op deze eenvoudige boerderij zou Alphons later ook gaan wonen. 
Voor zover wij konden nagaan heeft er nooit een losse schuur gestaan. Een kleine 
berging of veestal stond mogelijk aan het huis vast. 

In 1929 keerde Alphons terug naar deze plek, samen met Gerarda Wilhelmina 
(roepnaam Hermina) Mulders, met wie hij op 15 oktober 1931 trouwde. Hermina was 
geboren in ‘s Hertogenbosch en was zo’n 10 jaar jonger dan Alphons. Zij overleed al 
in 1943, op 55 jarige leeftijd. 

Merkwaardig is dat niemand van de oudere inwoners van Hengstdijk precies kan 
vertellen wat het beroep van Alphons was. Hoogstwaarschijnlijk voorzag hij in zijn 
eigen onderhoud door er een moestuin en wat klein vee op na te houden. (En vooral 
zuinig te leven).  

Enige handelsgeest was hem niet vreemd getuige onderstaande advertentie waarin 
hij een buiskachel te koop aanbiedt. 

 

Tot aan zijn dood woonde Alphons op de ‘’boerderij’’, dan Sint Josephstraat 19. Hij 
overleed 11 december 1957 op 79 jarige leeftijd in het ziekenhuis van Hulst en werd 
begraven op het kerkhof van Hengstdijk.   

Kort na zijn overlijden is het woonhuis met bijbehorende stallen afgebroken. Lange 
tijd waren restanten van de kelder van de woning nog zichtbaar in het dijktalud. 
Oudere inwoners van Hengstdijk herkennen de plaatsaanduiding “Van Mol” nog wel, 
waarmee ze de bocht aan het eind van de Sint Josephstraat bij Kuitaart bedoelen. 

 

 



 

   

 

 

Woonhuis in de bocht van de Sint Josephstraat +/-1936 


