JAN LEBBINCK (5)

Natuurlijk probeerde Jan op allerlei manieren aan eten te komen. Menig
inwoner van Hengstdijk op leeftijd weet te vertellen dat hij overal wel een paar
vaste adressen had waar z'n schooiwerk succes had.

Maar het liefst ging Jan langs bij de boeren. Naast een maaltijd vond hij er ook
vaak een slaapplaats in de schuur. Dan sliep hij op de hooizolder of in de
opslagplaats voor gedorst graan.

Een van z'n adressen was de boerderij van Aloys Serrarens, in de
Hooglandpolder, vlakbij de Rummersdijkpolder en het gemaal van Kampen.
Behalve boer en paardenfokker was Aloys later ook wethouder van de
gemeente Vogelwaarde van 1958 tot 1966.

En vooral ..... het was een man met een sociaal, warm hart die zich het wel en
wee van de minderbedeelden in de omgeving aantrok.

Hij vond niet dat ze aan hun lot moesten worden overgelaten. Gastvrijheid
stond hoog in zijn vaandel. Een warme maaltijd en een slaapplaats waren meer
regel dan uitzondering voor wie als zwerver, leurder of schooier langs kwam.
Zoon Ko kan zich nog goed herinneren dat Jan langs kwam en een warm bord
eten aangeboden kreeg. “Hij at het wel buiten op of in de schuur, nooit in
huis.” vertelt Ko.

Ook bleef hij regelmatig slapen, maar daaraan verbond Aloys wel een
belangrijke, strenge voorwaarde: lucifers, aanstekers en rookgerei moesten
persoonlijk bij hem worden ingeleverd om brandgevaar te voorkomen.

Eerder verleende hij geen toestemming om te overnachten.

Aloys Serrarens, landbouwer en paardenfokker

Met dank aan Phons Bax (De Rondgangers) en Ko Serrarens



