
Een mooie anekdote 

In de Ter Neuzensche Courant van 5 mei 1939 lezen we een mooie anekdote: 

In Ossenisse was brand uitgebroken in een landbouwschuur in het gehucht 

Knuitershoek.  

Het hele gebouw werd in de as gelegd maar op een kalf na kon al het overige 

erin aanwezige vee worden gered. 

Uiteraard was de brandweer gealarmeerd maar:  

‘’De brandspuit van Vogelwaarde kwam na den brand, doch alleen de auto die 

ze moest brengen was op het toneel van het ongeval. De brandspuit die als 

aanhanger achter de auto was bevestigd had men in Hengstdijk verloren !’’        

 


